Kringwerk Grote Kerk Dordrecht 2025/2026
'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'

Bij dit jaarthema van de PKN hoort
deze verbeelding van de veelzijdige werking van Gods Geest.

De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als een duif,
terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat voor het
levengevende water en de kleurigheid representeert zowel de creativiteit van de

Schepper als de veelkleurigheid van de schepping en de kerk.

Het thema nodigt op diverse gebieden uit om ons te laten verrassen, door nieuwe
inzichten, die we kunnen opdoen in bijvoorbeeld het Leerhuis en de Bijbelkring en
door de mensen die we kunnen ontmoeten in diverse kringen.

Het is belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt zodat we weten of een kring door
kan gaan en met hoeveel deelnemers. Ik zie ernaar uit om samen met u te ‘lernen’.

ds. Idelette predikant@grotekerk-dordrecht.nl/ 0623288845

e« Kring Jong volwassenen

Wij zijn een jongvolwassenen kring van twintigers, dertigers en veertigers, die
ongeveer één keer per maand samenkomen op afwisselend donderdag- en
vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. De onderwerpen die we bespreken zijn divers.
Het kan gaan over een specifiek thema of iets uit de actualiteit. Het afgelopen jaar
hebben we ook aandacht besteed aan Lectio Divina, het samen biddend lezen van
bijbelteksten.


mailto:predikant@grotekerk-dordrecht.nl/

Donderdag 2 oktober komen we weer voor het eerst samen in de pastorie
Kilwijkstraat 1. Andere data, afwisselend op donderdag of vrijdag worden dan
besproken. Wees welkom!

Aanmelden bij: ds. Idelette - predikant@grotekerk-dordrecht.nl

e Bijbelkring 2025-2026

Dit seizoen staat de Bergrede van Jezus centraal. Deze is verbeeld op één van de
panelen van de preekstoel van de Grote Kerk. In deze rede over liefde en solidariteit,
klinkt heel de Thora mee en zijn woorden hebben nog niet aan actualiteit ingeboet.
Jezus begint zijn rede met de zogeheten Zaligsprekingen. Ook wij beginnen
daarmee. Op de laatste bijeenkomst zullen we in navolging van Rowan Williams de
klassieke hoofdzonden te weten hoogmoed (superbia), hebzucht (avaritia), lust
(luxuria), afgunst (invidia), gulzigheid (gula), woede (ira), en traagheid (acedia) tegen
het licht houden van de Zaligsprekingen. Maar dan zijn we al beland in de grote
Vastentijd die op 18 februari 2026 begint.

Leiding: Idelette Otten, Nijs Stam en Thea Bouwman.
Voor een reader wordt gezorgd.

di. 23 september Inleiding en Matthets 5, 1-12
di. 21 oktober Matthels 5, 13-48

di. 18 november Matthels 6, 1-18

di. 9 december Matthets 6, 19-34

di. 20 januari Matthets 7, 1-12
di. 10 februari Matthels 7, 13-28
di. 10 maart Zaligsprekingen en Hartstochten van de ziel

De Bijbelkring vindt plaats op dinsdagmorgen van 10.00 -12.00 uur in de Wijkzaal.

Aanmelden bij: ds. Idelette — predikant@grotekerk-dordrecht.nl

e Leerhuis

In 2025 staan we stil bij het 1700-jarig bestaan van de geloofsbelijdenis van Nicea,
de grondslag van de weg van alle christenen met hun geloof in God als Vader, Zoon
en Heilige Geest. Deze geloofsbelijdenis kwam in het vorige Leerhuis al voorbij. Dit
seizoen willen we nader stil staan bij de zogeheten 4 notae’s die in deze
geloofsbelijdenis werden geformuleerd met betrekking tot de kerk: ik geloof één,
heilige, katholieke (of algemene) en apostolische kerk. Maar wat bedoelen we met
eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit?

We zullen zeker gebruik maken van het nog te verschijnen boek van Arjan Plaisier
‘Een tijd om te helen, naar een zichtbare eenheid van Rome en Reformatie’.

De avonden zijn ook los van elkaar bij te wonen.

wo. 8 oktober Eenheid van de kerk
wo. 5 november Heiligheid van de kerk
wo. 3 december Katholiciteit van de kerk
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wo. 4 februari Apostoliciteit van de kerk
wo. 4 maart Kerkmuzikale afsluiting

Het Leerhuis vindt plaats in de Wijkzaal van 20.00 -21.30 uur
Aanmelden bij ds. Idelette — predikant@grotekerk-dordrecht.nl

e Groot Leerhuis

Dit seizoen willen we ook graag een zogeheten Groot Leerhuis organiseren, met
soms een spreker van buiten en wellicht voor een iets grotere doelgroep voorbij de
grenzen van onze gemeente. Een belangrijke aantrekkingskracht van onze kerk is de
liturgie. Maar waar komt deze vandaan en hoe heeft deze zich ontwikkeld? We
beginnen - hoe kan het anders in Dordt - met Calvijn.

woensdag 26 november: Calvijn en zijn liturgie door Peter Hoogstrate

Calvijn en zijn liturgie

G Een onderzoek naar oorsprong en achtergronden van,
en conflicten over Calvijns liturgisch werk

Drs. Peter Hoogstrate

Samenvatting "Calvijn en zijn liturgie’, auteur Peter Hoogstrate
Calvijn een liturgist? Daar hoor je nooit iemand over. Dat is geen wonder want zijn


mailto:predikant@grotekerk-dordrecht.nl

liturgisch werk uit zijn eerste gemeente Straatsburg is in het Frans geschreven. Het is
niet eerder in het Nederlands vertaald. In die zin is dit boek met vertaling een
primeur. Calvijn was met zijn 29 jaar een jonge dominee, Franstalig in een
vliuchtelingengemeente waar iedereen Duits sprak. Met zijn goede Duitse, Lutherse
collega Martin Bucer sprak Calvijn dus Latijn. Jean Calvin, zoals hij eigenlijk heette,
was daarom noodgedwongen een liturgische uitvinder. Hier begint de gereformeerde
liturgie: zingen, vieren, dopen, hoe avondmaal houden? Het resultaat staat allemaal
in de twee delen van dit boek. Aan het tweede deel wordt nog gewerkt.

Over de auteur

Drs. Peter Hoogstrate (1947) is emerituspredikant van Ermelo (PKN) en hij was
docent Liturgiek aan de Academie van de Protestantse kerk, een opleiding op
Hydepark in Doorn voor post-HBO-studenten. Hij studeerde liturgiek aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en kerkgeschiedenis-liturgiegeschiedenis aan de
Theologische Universiteit Apeldoorn. Naast zijn 40-jarig predikantschap in drie
gemeenten, werkte hij mee aan het Dienstboek van de PKN, de Werkboekjes voor
de Eredienst, het Grootletterliedboek en de Hertaling van de Liturgische formulieren
uit de gereformeerde traditie. Hij is lid van de commissie Preekconsenten van de
Synode PKN.

De tweede avond zoomen we in op wat een kerkelijke uitvaart kan betekenen. Een
uitvaart is steeds meer seculier geworden. Is dat erg of missen we dan iets, en wat is
dat dan?

Vrijdag 6 maart : Memento mori, gedenk te sterven, over de rijkdom van een
kerkelijke uitvaart door ds. Idelette

Beide avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de Wijkzaal. Noteer
het en zegt het voort!

Aanmelden bij ds. Idelette - predikant@grotekerk-dordrecht.nl

o Tafelgesprekken ‘Geestdrift’ - najaar 2025

Samen eten en samen nadenken over belangrijke thema’s. Dat recept leverde de
afgelopen jaren volop inspiratie op tijdens de Tafelgesprekken. Vind je het ook
gezellig om mee te doen, mensen te ontmoeten en met elkaar te eten? Dan zijn de
Tafelgesprekken komend najaar een mooie gelegenheid.

De Tafelgesprekken zijn verdiepende en stimulerende gesprekken rondom een
eenvoudige maaltijd bij gemeenteleden thuis. Het thema is dit keer ‘Geestdrift". Dit
onderwerp sluit mooi aan bij het jaarthema van de PKN: ‘Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest'. Drie avonden lang schuiven we aan tafel voor een open
gesprek over hoe de Geest ons vandaag kan verrassen en in beweging kan brengen.
In een ontspannen sfeer is er ruimte voor zowel herkenning als verschil, voor geloof
en twijfel. We zoeken naar nieuwe inzichten die ons persoonlijk en als gemeenschap
verder kunnen brengen.

Je bent van harte uitgenodigd voor de Tafelgesprekken op woensdag 8 oktober, 29
oktober en 12 november.
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Aanmelden bij: Angélique Baars - scriba@grotekerk-dordrecht.nl

e Gesprekskring: het Onze Vader

Elke zondag bidden we als we gemeente samen het gebed wat Jezus ons leerde,
het Onze Vader. Dit seizoen willen we als gesprekskring stilstaan bij de rijke
woorden, de betekenis en kracht van dit eeuwenoude gebed dat gelovigen
wereldwijd verbindt. We nemen de tijd om de verschillende gedeelten te verkennen,
te ontdekken wat ze ons vandaag te zeggen hebben en kunnen inspireren in het
dagelijks leven.

De avond biedt ruimte voor gesprek, reflectie en gezamenlijke overdenking. We
hopen op een open sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om bij te dragen en te
ontvangen.

Samenkomsten: Donderdagavond 20.00 - 21.30uur - 1x per maand
Data: 2 oktober - 6 november - 4 december - 8 januari - 5 februari - 5 maart - 2 april
Locatie: Wisselend bij deelnemers thuis (contact via app en/of mail)

Aanmelden bij: Angélique Baars - scriba@grotekerk-dordrecht.nl

¢ Kloosterweekend in Westmalle

Opnieuw gaan we naar het klooster in Westmalle. Heb je er altijd al eens naar
verlangd om naar een klooster te gaan, even weg uit de hectiek van een druk
bestaan: dit is je kans. Van vrijdagmiddag 6 februari tot zondagmiddag 8 februari
2026 kunnen we met een groep van twaalf terecht bij de trappisten in Westmalle.
Opnieuw in een periode vlak voor de sobere Veertigdagentijd. We kunnen dus nog
genieten van het aldaar gebrouwen bier, maar ons ook voorbereiden op de vastentijd
voorafgaand aan het grote Paasfeest.

Woensdag 10 december om 19.30 uur maken we in de Wijkzaal kennis met elkaar
en volgt er een toelichting op het programma.

Aanmelden bij: ds.ldelette — predikant@grotekerk-dordrecht.nl

¢ Leven met verlies

We ervaren gedurende ons leven diverse vormen van verlies. We verliezen mensen
aan de dood of aan het leven. Bijvoorbeeld wanneer een geliefd medemens sterft, of
als iemand die jou nabij is lijdt aan een vorm van dementie. Of je verliest je partner
door een scheiding. Of je verliest je baan of je gezondheid, bijvoorbeeld je gehoor. Of
je hebt geen contact meer met je kind. Dit zijn allemaal verlieservaringen, waar we
niet zo gauw over praten. Ook niet in de kerk. Toch willen we hier ruimte voor maken
in een kring die we noemen ‘Leven met verlies’. Het kan heilzaam zijn je ervaringen
te delen en van elkaar te leren.
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We willen hier ruimte voor maken in 5 bijeenkomsten op de vrijdagochtend van 9.45
uur (inloop 9.30 uur) - 11.30 uur

Data: 17oktober, 31 oktober. 14 november , 28 november, 12 december.

Locatie: in de consistorie of in de créecheruimte van de Grote Kerk, afhankelijk van
het aantal aanmeldingen. Wanneer u alleen ’s avonds kunt, geef dit dan ook door.
Mogelijk kan er dan een nieuwe groep gevormd worden.

Begeleiding en opgave bij:
ouderling Corrie van der Kraan - c.vanderkraan@grotekerk-dordrecht.nl
of ds. Idelette - predikant@grotekerk-dordrecht.nl

e« Poéziekring

Na een geslaagde editie waarin we samen gedichten lazen van Hanny Michaelis zou
ds. Idelette dit keer graag gedichten willen lezen van een Dordtse dichter. Nee, niet
Cees Buddingh, maar die andere: Jan Eijkelboom.

In 2012 verscheen over hem een biografie van Kees van 't Hof getiteld ‘Nooit het
hele hart’. Aan de hand daarvan zal ik een selectie van zijn gedichten maken.
Eijkelboom werd net als Buddingh op zijn vijfenzestigste benoemd tot ereburger van
de Merwestad. In de gouden legpenning die Eijkelboom bij die gelegenheid
overhandigd kreeg was de tekst gegraveerd: ‘Zijn leven lang dichter bij Dordt’.

Ook als u meent niet van gedichten te houden of denkt dat het niets voor u is, nodig
ik u van harte uit voor deze kring. Poézie lezen is ons namelijk zeer behulpzaam bij
onze omgang met de bijbel.

Woensdagen. 7, 14, 21 en 28 januari 2026, van 20.00 — 21.30 uur in de Wijkzaal.

Aanmelden bij: ds. Idelette — predikant@grotekerk-dordrecht.nl

« Stiltewandelingen

Een stiltewandeling is meditatief van aard, niet volledig in stilte. We wandelen
(doorgaans door het Wantijpark) rondom een Bijbels thema. Het is in een rustig
tempo met diverse overdenkingen en oefeningen. Gezond voor lichaam en geest.
Dit seizoen staan er drie wandelingen gepland: op 11 oktober, 24 januari en 11 april
om 10.00 uur 's ochtends. De wandelingen duren ongeveer een uur. De thema's
worden bekendgemaakt in Kerk op Dordt.

Aanmelden bij: Angélique Baars — scriba@grotekerk-dordrecht.nl
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