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Orgelspel Toccata & Adagio C BWV564, J.S. Bach    
 
Welkom  
 
Lied 461 
 

 
2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

3 Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 
 

4 Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 

 
Bij elke kaars die ontstoken wordt horen we over Jesaja: 

 
1. Jesaja zag het voor zich, dat het goed zal komen met Jeruzalem. Op een dag  

zal iedereen optrekken naar de stad omdat God de weg wijst. Dan zal er 
overal vrede zijn. 

2. Jesaja vertelde dat er een nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de 
geest van de Heer. Dan zal er rechtvaardigheid en vrede zijn. Kennis van de 
Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
 

3. Jesaja zag het voor zich: een woestijn die gaat bloeien. Zo maakt God een 
nieuw begin!  

 
Verhaal:  Uit ‘In het begin’ van Cilia Hogerzeil    



Jeugdcantorij: lied 162 vers 1 

 

4. Maria verwacht een kind. Jozef, die nog niet getrouwd was met Maria maakt 
zich zorgen, maar een engel vertelt hem wat hij moet doen. In Betlehem 
wordt Jezus geboren. Een engel zal het aan de herders vertellen. 

 
Jeugdcantorij: Tweeduizend jaar geleden – Jetse Bremer 

Kom ga zitten en luister allemaal.  
We vertellen je bijzonderheden  
van een heel opmerkelijk verhaal.  
Het was wel tweeduizend jaar geleden,  
meer dan tweeduizend jaar geleden.  
   
Hoor hoe ’t in Judea is gegaan.  
We vertellen het niet zonder reden,  
want je hebt er ook vandaag nog iets aan,  
al was het tweeduizend jaar geleden,  
meer dan tweeduizend jaar geleden.  
   
De geschiedenis begint  
met een heel bijzonder kind.  
Daarom zijn we bij elkaar al tweeduizend jaar,  
meer dan tweeduizend jaar!  
   
Kerstverhaal uit Lucas 2  Uit: Het boek van verwondering 
 
Eerste deel    
 
Lied  476 Nu zijt wellekome vers 3 



 
Tweede deel   
 
Jeugdcantorij: Angels’ Carol - John Rutter    
   
Have you heard the sound of the angel voices  
ringing out so sweetly, ringing out so clear?  
Have you seen the star shining out so brightly  
as a sign from God that Christ the Lord is here?  
Have you heard the news that they bring from heaven  
to the humble shepherds who have waited long?  
Gloria in excelsis Deo!  
Hear the angels sing their joyful song.  
 
Derde deel    
 
lied 487 Eer zij God in onze dagen allen: 1, 2   
 
(zing vooral het Gloria mooi mee) 



 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Vierde deel    
 
Optocht van de kinderen met lichtjes tijdens 
 
lied 477 Komt allen tezamen a: 1,2,3,4 
 



 
2 De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel 
dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de 
doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

 
4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Vijfde deel   
 



Vrede-wens 1e x Jeugdcantorij; 2e x allen 
 
 
Eerst koor, herhaald door allen 
 

 
 
 
Gebeden in afwisseling met:     
Na elke intentie: 367k 

 
Samen bidden wij het Onze Vader dat Jezus ons leert bidden,  
met handen en voeten 
 
lied 486 Midden in de winternacht   a: 1, 4 
 

Lied 486: 1 en 4  

1   Midden in de winternacht  4  Zie, reeds staat de morgenster 
ging de hemel open; stralend in het duister, 
die ons heil ter wereld bracht, want de dag is niet meer ver, 
antwoord op ons hopen. bode van de luister 
Elke vogel zingt zijn lied, die ons weldra op zal gaan; 
herders, waarom zingt gij niet? herders, blaas uw fluiten aan, 
Laat de citers slaan, laat de bel, bim-bam, 
blaas de fluiten aan laat de trom, rom-rom, 
laat de bel, laat de trom, kere om, kere om, 
laat de beltrom horen: laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  Christus is geboren! 



 
 
Zegen  
en daarna zeggen we allemaal AMEN 
 
Orgelspel Fuga C BWV564, J.S. Bach 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezegende kerstdagen! 
 
 
 


