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Beste gemeenteleden,

Elk jaar gaat de actie Kerkbalans gepaard met een titel. Ook dit jaar is dat de zin: 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  
Het bepaalt ons bij het gegeven dat de kerk niet alleen van gisteren was en nog steeds van vandaag is, 
maar ook van morgen zal zijn. Wij mogen dat in het bijzonder al ervaren in de aanwezigheid van tieners 
en jonge kinderen in onze kerk. Hun aanwezigheid is in onze dagen geen vanzelfsprekendheid. Hoe rijk 
zijn wij dan dat in en rondom onze erediensten verschillende generaties met elkaar optrekken en elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Ik zie kinderen wekelijks in de kerk meedoen en soms enthousiast meezingen in de kindercantorij onder 
de bezielende leiding van cantrix Catrien. Ik zie na de eredienst kinderen afwisselend in het 
kinderleerhuis en bij de Basiscatechese waarin ze spelenderwijs en vragenderwijs ingewijd worden in de 
christelijke traditie.
Ik zie tieners betrokken zijn bij de tienerdienst, maar ook – tot mijn vreugde - samen in een kerkbank 
zitten of in de kerkclub samen de bijbel lezen. In feite zie ik steeds kleine wonderen om mij heen.
Groot is de verantwoordelijkheid om de traditie die ons is overgeleverd ook aan hen door te geven. 
Hoe belangrijk is het om jongeren te laten ervaren hoe onvoorwaardelijk kostbaar ze zijn in Gods ogen 
en hen de ruimte te gunnen om te worden wie ze zijn. Maar ook dat we mogen bijdragen aan hun 
weerbaarheid door hen te leren dat de christelijke traditie helaas ook misbruikt kan worden om 
onrechtvaardigheid te legitimeren. En tenslotte door hen verhalen van hoop te vertellen.

Met het oog op de kerk van morgen klinkt de vraag aan de kerk van vandaag hoeveel wij willen 
investeren – in mensen, in gemeenschap, in toekomst? Actie Kerkbalans is dan niet alleen een financiële 
actie, maar ook een geloofsdaad: wij geven omdat wij geloven dat Gods toekomst niet stopt bij vandaag. 
Zoals Jezus zich liet dopen om ‘alle gerechtigheid’ te vervullen, zo mogen wij ons als zijn gemeente 
inzetten om gerechtigheid en gemeenschap zichtbaar te maken – in de manier van ons kerk-zijn en door 
onze gaven.

Dankzij uw financiële bijdrage kan het werk van de Grote Kerk Gemeente doorgaan. 
Als predikant hoop ik dat u naar draagkracht ruimhartig zult geven. Uw kerk, waarin jong en oud op 
adem kunnen komen en inspiratie vinden is het waard. 

Een hartelijke en dankbare groet,

ds. Idelette Otten, 
Predikant Grote Kerk Gemeente
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